
 

In de week gelegd 48-25, 23-11-2025, Oude en nieuwe politiek 

2 Samuël 5,1-3; Kolossenzen 1,12-20; Lukas 23,35-43 

 

 

Een mens die aan de zijlijn staat en vervolgens ruimte krijgt, wil de 

dienst uitmaken. Oude politiek? Recent nog verstapte de man die als 

informateur aan de slag ging zich lelijk (NRC, 16-11-2025). Hij sprak 

over een mogelijke ‘kabinetskandidaat’, die hij eerder stilletjes maar 

duidelijk een leugenaar en een feeks noemde. Daarna dacht hij de 

zaak met excuses af te doen, maar dat liep anders. Nu zit hij thuis.  

Wat zijn mensen die zich dienstbaar opstellen, een weelde! In de  

Schrift geldt die opdracht niet enkel machthebbers, maar ons allemaal. Zo kan er van zijlijn 

tot middenstip ruimte van leven ontstaan.    

 

In de eerste lezing horen we dat de stammen van Israël David als een vertegenwoordiger van 

nieuwe politiek zien. Was Saul, zijn voorganger, een alleenheerser, in David hopen zij een 

koning te treffen, die het hele volk zal weiden. Dat roept het beeld op van een herder die zijn 

schapen wegen van leven wijst. Onder Saul was het volk er voor de vorst, maar bij  David 

hopen de oudsten een koning te treffen die voor allen zorg draagt. Zij sluiten een verbond met 

hem en hij wordt tot koning gezalfd. Al zal David er nog regelmatig een slag naar slaan en 

falen, het ideale principe ligt nu voor iedereen op tafel.  

 

In zijn brief aan de Kolossenzen dankt Paulus God, die gelovigen in Jezus losmaakt uit het 

duister en hen plaats biedt in zijn koninkrijk. Paulus schildert wie Jezus is: beeld van de 

onzichtbare God; door en voor hem is alles geschapen. Hij is de oorsprong, de eerstgeborene 

uit de doden en heeft door zijn volkomen dienstbaarheid de mensheid met God verzoend. Wij 

zijn geroepen te delen in de vreugde van de gelovigen die ons voorgingen naar de wereld van 

Gods Licht.       

 

Vandaag, op het feest van Christus Koning, vertelt Lukas ons waar 

het koningschap Jezus bracht. Vijanden slaan hem aan een kruis en 

schrijven erboven: dit is Jezus, koning der Joden. Hij wordt bespot 

door omstanders, ook door één van de twee misdadigers naast hem. 

Maar als de andere boosdoener Jezus vraagt aan hem te denken 

wanneer hij in zijn koninkrijk komt, antwoordt de goede herder: 

‘Vandaag nog zul je met mij zijn in het paradijs’.  

Ja, hij maakt alles nieuw! 

 

 

 

 

  


